
Over het water 
 
In Hotel New York 
Over het water kijken 
Dit was ooit de kade van de tranen 
Het vertrek naar het Land van de Droom 
 
Vannacht goed geslapen? 
Een verblijf zit er niet in 
De vertrouwde handen 
Van het beleefde verleden 
 
Wat doen we? 
Keren we terug of samen op weg 
Of nog even respijt 
Nog even niet even nog niet 
 
In Hotel New York 
Zoveel vragen blijven 
Het gonst van de geruchten 
Eerst maar eens kijken voordat we gaan 
 
Over het water 


