
Overal bleef er iets achter 
 
Overal bleef er iets achter van mij 
Laatst nog een boek 
In het Noorden in een stad 
Laatst nog een hoed 
In een taxi in de nacht 
Overal bleef er iets achter van mij 
 
Overal vergat ik ooit wel iets 
Laatst nog een naam 
Van iemand die ik al heel lang zie 
Laatst nog een afscheid 
Plotseling verdwaald 
Overal bleef er iets achter van mij 
 
En overal bleef er iets achter van mij 
Misschien wel een lied 
In het hart van jou 
Misschien ook wel niets 
Niets is volmaakt 
Overal bleef er iets achter van mij 
 


