
Poolster 
 
Als ik vraag 
Hoe is het met jou 
Hoe antwoord je dan 
 
Hoe is het leven 
Kom je nog wel eens 
In de stad 
 
Vannacht dacht ik 
Nog plotseling aan jou 
Je nam weer een afscheid van een vrouw 
 
Met pijn in je hart 
 
Als ik vraag 
Wat zijn je dromen 
Wat antwoord je dan 
 
Hoe is het leven 
Dans je nog steeds 
Op de rand 
 
Vanavond drink ik hier 
Maar op jou 
En wil dat je onthoudt 
Dat er meer is dan een vrouw 
 
Het doet maar pijn in je hart 
Het loopt maar uit de hand 
O pijn in je hart 
 
Hé weet dat je 
Bijna al onze vrienden 
Zijn getrouwd 
 
Het leven heeft zin 
Het geluk kan niet op 
In een jong gezin 
 
Heb jij nog steeds 
De poolster als gids 
En denk je ook dat geluk 
Zo ver weg is 
 
Geluk doet pijn in je hart 
Het glipt door je hand 
Pijn in je hart 
Ach daar weet jij toch van 


