
Reis naar de vrijheid 
 
Nu straks alles gedaan is 
En de wegen zijn vrij gemaakt 
Voor de reis naar de vrijheid 
Dan gloort daar een nieuw idee 
Een stortvloed van gedachten 
 
Langzaam op weg naar het doel 
Wat dat ook moge zijn 
Want daar zal het zijn 
Dat is de verwachting 
Zonder verwachting geen leven 
 
Jij blijft voor altijd 
Jij blijft voor altijd 
 
Dan reis ik maar in mijn hoofd 
En lees wat oude gedichten 
Waarin het goed toeven is 
Goed toeven is 
 
Ik heb zoveel 
Ik heb eigenlijk alles 
Maar je moet het zien 
Je moet het voelen 
 
Jij blijft voor altijd 
Jij blijft voor altijd 
 
Nee onze dagen 
Zijn nooit in schoonheid gestorven 
Het was de overgave 
De genade van een vriendschap 
Of vind maar een ander woord 
Een ander teken 
 
Jij blijft voor altijd 
Jij blijft voor altijd 
 


