
Robert Zimmerman 
 
Soms op van die avonden 
Na een donkere dag 
Sluit ik me op 
En luister naar jou 
 
Ik hoorde jouw stem 
Als kind dat niet slapen kon 
En had geen idee  
Waar jij over zong 
 
Ik drink op toen 
Nu ik jouw stem weer hoor 
Ik drink op jou 
Twintig jaar later 
Twintig jaar ouder 
 
En de Kennedy’s werden vermoord 
En Martin Luther King 
En elke avond  
De hel van Vietnam 
En Johnson was een moordenaar 
En Nixon en Watergate 
En Crosby Stills Nash and Young 
En love and peace en LSD 
 
Ik was zo jong 
Alles was zo duidelijk 
Ik was zo jong 
Het is twintig jaar later 
Twintig jaar ouder 
 
Alles liep anders 
Dan men had verwacht 
Alhoewel de aarde 
Nog steeds draait om haar as 
 
Maar er is een verschil 
Wat is er aan de hand 
Weet jij wat het is 
Robert Zimmerman 
 
Zimmerman waar ben je nou 
 
Soms op van die avonden 
Na een donkere nacht 
Sluit ik me op 
En luister naar jou 
 



Ik hoorde jouw stem 
Als kind dat niet slapen kon 
En had geen idee  
Waar jij over zong 
 
Ik drink op jou 
Nu ik jouw stem weer hoor 
Ik drink op toen 
Twintig jaar later 
Twintig jaar ouder 
 
Aan het eind van de eeuw 


