
Sinds de dag 
 
Drink koffie rook een sigaret 
De wind waait de zon draait mee 
En dan valt de avond 
In de Zuiderzee 
 
Stop met het lezen van een slecht boek 
Doe een poging tot een lied 
Luister naar de oude zanger 
En even is er geen verdriet 
 
De wereld de wereld is anders 
Het leven het leven verandert 
Sinds de dag 
God is dood verklaard 
 
Heb je naaste geliefde lief 
Zoek naar zeldzame woorden 
Voor het zelfde gevoel 
Dat je ooit hebt verloren 
 
Verzoek beleefd de muze 
Leer weer te wachten 
Vind een melodie 
In het ruisen van je gedachten 
 
De wereld de wereld is anders 
Het leven het leven verandert 
Sinds de dag 
God is dood verklaard 
 
Het spoor bijster 
De tijd raast maar door 
Wie wijst de weg 
En wie zegt het voort 
 
Is het te zien bij dageraad 
En het stil wordt in mijn gedachten 
En de liefde wordt tastbaar 
En ik wil verdwijnen in jouw armen 


