
Slaven der liefde 
 
Ik loop alleen 
Ik loop alleen in de straat 
Kijk ze samen bij elkaar 
Ze houden zoveel van elkaar 
 
Eens was ik 
Eens was ik één van hen 
Toen ging zij heen 
En nou heb ik een hart van steen 
 
Door die slaven der liefde 
Dwazen der liefde 
Slaven der liefde 
 
Ik ben alleen 
Alleen maar niet eenzaam 
Ik ben journalist 
En dat is een goede baan 
 
Soms schrik ik 
Wakker uit mijn slaap 
Naast mij ligt weer zo’n dwaas 
Door hoeveel handen is zij gegaan 
 
De handen van slaven der liefde 
Dwazen der liefde 
Slaven der liefde 
 
Ik heb geen trots 
Ik heb geen hart 
En pas op 
Ik schrijf voor de krant 
 
En jij 
Jij die nu naast mij ligt 
Jij moet gaan 
Zeg me wat de rekening is 
 
Slaven der liefde 
Dwazen der liefde 
Slaven der liefde 


