
Sluit je ogen 
 
Ik hoor het wel 
Vertel het me maar 
Hoe je je voelt  
Hoe het met je gaat 
 
Ben je gelukkig 
Ben je eenzaam 
Word je niet begrepen 
Het is een harde wereld  
 
Maar eens komt de dag 
Verlost van alle pijn 
Hoe zou dat zijn 
 
Sluit je ogen 
Het is niet om aan te zien 
Sluit je ogen 
Kijk het aan 
 
Sluit je ogen 
Het is niet om aan te zien 
Sluit je ogen 
Kijk het aan 
 
Ik hoor je wel 
Ik weet waar je staat 
Wat ik ook doe 
Ik blijf het zien 
 
Ook met mijn ogen dicht 
Wat wij geworden zijn 
En alles wat ik mis 
In het scherpste licht 
 
Maar eens komt de dag 
Verlost van alle pijn 
Hoe zou dat zijn 
 
Sluit je ogen 
Het is niet om aan te zien 
Sluit je ogen 
Je kan het niet aan 
 
Sluit je ogen 
Het is niet om aan te zien 
Sluit je ogen 
Kijk het aan 
 
Kijk het aan 


