
Stadsgezichten 
 
Gebouwen 
Als reusachtige bomen 
Geef mij maar de stad 
Het lawaai van de inspiratie 
En niet de stilte 
Van het landschap 
Al die gezichten 
Onderweg 
Al die gezichten  
Onderweg 
De wereld komt zomaar voorbij 
Voor wie het ziet 
Voor wie het ziet 
Een verdwaalde duif 
Op het hoofd 
Van de president 
Al die gezichten 
Onderweg 
Al die gezichten 
Onderweg 
Stadsgezichten 
Stadsgezichten 
 


