
Stil in de stad 
 
Hoe kan ik veranderen 
Hoe ik kan ik dit zeggen 
Dat morgen 
Ik je verlaat 
 
Hoe lopen de mensen 
Rechtop op straat 
Zonder 
Om te vallen 
 
Hoe vliegen de vogels 
Van hier naar daar 
Waarom zeg je geen woord tegen mij 
Wat heb ik gedaan 
 
Hoe smaakt het laatste glas 
Alleen aan de bar 
Iedereen is verdwenen 
Het is stil in de stad 
 
Waar ben je bang voor 
Hoe ver moet ik gaan 
Zo diep 
Zo diep in je 
 
Wat zal daar gebeuren 
Wat tref je daar aan 
In het duister 
Van het verleden 
 
En je ziet je moeders mond 
Ademen in de kou 
En als je heel goed luistert 
Zingt ze een lied voor jou 
 
Een lied vol verlangen 
Een lied vol met pijn 
En jaren later 
Zal het stil in de stad zijn 
 
Zal het stil in de stad zijn 
Zal het stil in de stad zijn 
 
En nu ben je ouder 
Er is niemand meer 
Die jij wil vertrouwen 
 
Je dacht dat je alles had 



Je was er heel dicht bij 
Je vond de verborgen schat 
Ergens in de schaduw van mij 
 
Er is maar één weg liefste 
Om ooit vrij te zijn 
Er is maar één weg liefste 
En dat is weg bij mij 


