Stille strijd

In onze stille strijd
Waar geen sprake is
Waar geen sprake is
Van gevaar

Maar van voorzichtig
Wachten

Op een teken

Op een gebaar

Laat het dit zijn mijn lief

Laat het mijn hand zijn mijn lief
Die jou tederheid geeft
Elektriciteit

Nooit meer verdwalen
Nooit meer verloren
Voor altijd gevonden
Als de rivier de zee

Koesteren

Ik zal koesteren

Jouw verschenen lach
Jouw verschenen lach

Laat het dit zijn mijn lief

Laat het mijn hand zijn mijn lief
Die jou tederheid geeft
Elektriciteit

Voor altijd

ledere keer weer

Neemt mijn hand je mee
Neemt mijn hand jou mee



