
Stilstaand water 
 
En ik weet soms niet 
Wat ik doe 
Maar ik weet wel 
Waar het door komt 
 
Het komt door ons 
Mijn liefste 
Stilstaand water 
Wij zijn als stilstaand water 
 
Geen toegang 
Tot de rivier 
Geen toegang 
Tot de zee 
 
En ik wacht op jou 
Ik mis jou 
Het is al zo lang 
 
Vervreemd ben jij van mij 
Vervreemd ben ik van jou 
 
Geen toegang 
Tot de rivier 
Geen toegang 
Tot de zee 
 
Heimwee 
Heimwee naar jou 
Verlangen 
Verlangen naar jou 
 
En natuurlijk zullen er straks 
Avonden zijn dat het ons spijt 
 
En ik sluit mijn ogen 
Voor het naderend onheil 
En ik sluit jou in mij armen 
 
De vrijheid van een gevangene 
Vrij rond te lopen in zijn cel 
 
Geen toegang 
Geen toegang 
Heimwee 
Verlangen 
 


