
 
 
Taal van de tijd 
 
Wat is een mens zonder twijfel 
Wat is een man zonder angst 
Wie verkoopt zijn ziel aan de duivel 
En wie weet nergens van 
 
Wie spreekt de taal van de tijd 
Wie draagt er water naar de zee 
Wie spreekt de taal van de tijd 
Wie leest er tussen de regels mee 
 
En ik moet opnieuw beginnen 
Me te herinneren hoe het was 
En ik wil het niet weten 
Wat er precies mis was 
 
Spreek de taal van de tijd 
Draag water naar de zee 
Spreek de taal van de tijd 
Lees tussen de regels mee 
 
En ik kan hier niets meer goed doen 
Alles wat ik doe lijkt verkeerd 
Wij willen het niet weten 
Heeft het leven ons dan niets geleerd 
 
Spreek de taal van de tijd 
Draag water naar de zee 
Spreek de taal van de tijd 
Lees tussen de regels mee 
 
Spreek de taal van de tijd 
Spreek de taal van de tijd 
 
En ik wil dat niemand mij zo ziet 
Ik gun niemand dat plezier 
Ik wil dat niemand mij zo ziet 
 
Maar ik spreek de taal van de tijd 
 
En ik hou van de dag 
En ik hou van de nacht 
En ik hou van wit 
En ik hou van zwart 
En ik spreek de taal van de tijd 


