
Twee gezichten 
 
Er is niemand die het weet 
Of had kunnen bedenken 
Maar ik vrees dat het waar is 
Twee gezichten heb jij 
 
Je kijkt me nooit aan 
Recht in mijn ogen 
Bang voor verraad 
Twee gezichten heb jij 
 
Een is helder warm en open 
Een is donker gesloten en koud 
 
Zeg me welk gezicht 
Zeg me wat het is 
Het ware gezicht van jou 
 
De waarheid doet soms pijn 
De waarheid komt soms boven 
Wat moet ik nou geloven 
Twee gezichten heb jij 
 
En als ik jou dan zie 
Wat moet ik jou dan zeggen 
Dat ik weet dat het waar is 
Twee gezichten heb jij 
 
Een is helder warm en open 
Een is donker gesloten en koud 
 
Zeg me welk gezicht 
Zeg me wat het is 
Het ware gezicht van jou 
 
Wat is het ware gezicht van jou 


