Valkuil

Als het valluik

Van de valkuil zich opent
Slaapwandel je

Als de dronkaard

Zich stomdronken uitspreekt
Dan stamel je

En het leven

Tovert een konijn

Uit de hoed

Aan je handen

Kleeft bloed

Waar was je vannacht

En de kat zoekt contact

In je dromen is het niet

Maar alleen

Een huisdier in een spookhuis
Maar twee ogen

Met een vragende blik

En weer even

Zet het leven je

In de hoek

Dat weet je maar

Al te goed

Waar was je vannacht

In het slachthuis

Van gevoelens

Zijn de messen scherp geslepen
Door merg en been

Ging de vraag heen

Waar was je vannacht

Heel ver heen in het heelal
Ombhelst een vrouw een man
Verstrengeld ineen

Stenen bruidspaar

Op weg naar het altaar

En de morgen

Steekt zijn nek door het raam
Waar kom je vandaan

Waar was je vannacht



