
Vederlicht 
 
Het zicht belemmerd 
Een dichtgegroeid hart 
Overwoekerde herinneringen 
De gesloten stilte 
 
Dat doorbreken 
Open laten barsten 
Toegang tot de liefde 
Niet meer wachten 
 
Liederen voor Allerzielen 
Een requiem voor de doelloosheid 
Als een winnaar verliezen 
 
En rijzen uit de as 
Het moeras verlaten 
Een opgeheven hoofd 
Uitgestrooide woorden 
 
Vreemd 
Dat die herinnering  
Een herinnering geworden is 
 
Zacht 
Geen pijn 
 
De foto zegt me niets 
Dat is toch vreemd 
Misschien eens vragen 
Aan iemand die er verstand van heeft 
 
De gebroken as geheeld 
De verbroken as hersteld 
 
De stilte is niet meer zwaar 
Maar vederlicht 
 
Vederlicht 


