
Verboden dichters  
 
Gisteravond gegeten 
In een chic hotel iets verderop 
Prachtig gelegen 
Hoog boven de horizon 
 
Daarna veel werk verzet 
Op de veranda 
Bij de olielamp 
Bij de ruisende zee 
 
Brieven geschreven 
In D.H. Lawrence gelezen 
Women in Love 
 
Hoorde de wind 
Hoorde de krekels 
Dacht na over het leven van 
 
Verboden dichters 
Met verboden dromen 
Vergeten schandalen 
Onbegrepen in hun tijd 
 
Hoeveel ik om jou geef 
Hoeveel erkenning je mij geeft 
En ondanks alles 
Je bij me blijft 
 
Onze onbekende liefde 
Verbonden met elkaar 
Door die engel 
Die achter ons staat 
 
Straks lig ik naast je 
En vraag waarvan droom je 
In het geheim 
Van de nacht 
 
Terwijl de vissers bidden 
Voor een goede vangst 
En ik droom verder van  
 
Verboden dichters 
Met verboden dromen 
Vergeten schandalen 
Onbegrepen in hun tijd 
 
Veroordeeld door de goede smaak 



Verzwegen monddood gemaakt 
En uiteindelijk gestorven 
In schoonheid 
 
Terwijl thuis 
De vrienden drinken 
Op de overwinning  
Van David op Goliath 
 
En hier de revolutie uitbreekt 
Ze zeggen hey man it’s like ’68 
In Parijs of Amsterdam 
 
Offer ik wat woorden 
Offer ik een melodie 
Aan de goden van 
 
Verboden dichters 
Met verboden dromen 
Vergeten schandalen 
Onbegrepen in hun tijd 


