Voor een zondaar

Er valt een schaduw op mijn gezicht
Voor mijn ogen als een blinddoek
Ik zie niets meer maar

Ik voel jouw hand

Ik zou jou kunnen vertrouwen
Vertrouwen op jou

Wat kan ik meer doen dan
Vragen aan jou

Waar gaan we heen

Je neemt me mee naar boven
Daar wacht een wonder
Beloofde jij

Om verricht te worden

Ik zou jou kunnen geloven
Geloven in jou

Het spijt me

Ik twijfel

Ze zeggen dat

Er geen hemel bestaat
Voor een hopeloze zondaar
Er geen hemel is

Voor een zondaar

En de wind steekt op
Er is storm op komst
En met de regen
Verdwijnt de zon

Vannacht sprak de stem
Van mijn geweten
Ik zag ze voor me
De goden en de geesten

Nu wil je me verleiden
Tot het ware paradijs
Maar er viel een schaduw
Op je gezicht

Maar het is nog geen tijd
Voor een gehaast afscheid
Wacht ik wil niet gaan

Ik heb nog een vraag



Is het waar

Er geen hemel zal bestaan
Voor de hulpeloze zondaar
Er geen hemel is

Voor een zondaar

Als ik



