
Waarom zijn we anders hier 
 
Alles is trager dan het licht 
Ik liet de zon voor wat ze is 
En ik brak door het geluid 
En het werd stil  
 
Ik zocht voorbij de horizon 
Naar wat ik eigenlijk al had 
Ik was dichter bij de kern  
Dan ik dacht 
 
En het is goed je weer te zien 
Misschien al veel te lang geleden 
Kom we gaan naar de stad 
En we zoeken een lied 
 
Waarom zijn we anders hier 
Waarom zijn we anders hier 
 
Ik stond bovenop de berg 
Had een ver en helder zicht 
Het was volle maan   
En ik dacht dat ik alles wist 
 
Maar hoe langer ik leef 
Hoe minder ik weet 
En wat niet van belang is 
Is wat ik vergeet 
 
En het is goed je weer te zien 
Misschien wel veel te lang geleden 
Kom we gaan naar de stad 
En we drinken op een lied 
 
Waarom zijn we anders hier 
Waarom zijn we anders hier 
 


