
Welkom thuis 
 
De nachten waren lang 
De nachten waren koud 
Alleen en kil 
Eenzaam en stil 
Hier in dit laagland 
 
Nu neem ik afscheid 
Van het alleen zijn 
En ik begroet jou 
Verwelkom jou 
Waar was jij 
 
Ik ga voor jou 
Door weer en wind 
Ik ga voor jou 
Naar god weet waar 
 
Je ging naar India 
En naar Pakistan 
Naar China 
Hongkong 
Terug naar Delhi 
 
Je bent zo dichtbij 
Hier in mijn oor 
Pijnlijk dichtbij 
Door de telefoon 
Maar zo ver weg 
 
Ik ga voor jou 
Door weer en wind 
Ik ga voor jou 
Naar god weet waar 
 
Ik kus je foto 
Voor het slapen gaan 
En word een idioot 
Dan zie ik jou weer staan 
Als in een droom 
 
De nachten waren lang 
De nachten waren koud 
Alleen en kil 
Eenzaam en stil 
 
Nu neem ik afscheid 
Van het alleen zijn 
En ik begroet jou 



Verwelkom jou 
 
Ik ga voor jou 


