
 
Woorden verdronken 
 
Het waren gewoon de tranen 
De angst voor de tranen 
Waardoor ik niet kon praten 
De woorden verdronken in tranen 
 
Er is nooit twijfel geweest 
Jij bent mijn verbonden geest 
Waarom zagen we dat niet 
Ik weet 
Wat jij weet 
 
Fim do Mundo 
Daar heb ik je lief 
Aan het einde van de wereld 
Daar heb ik je lief 
Aan het einde 
Van de wereld 


