
Ze was gekleed in het zwart 
 
En dan komt dat moment 
Ze was gekleed in het zwart 
Ik rij voorbij 
Zal ik omdraaien 
 
Toch maar niet maar toch 
Het zichtbare verleden 
Nabije verleden 
Het was ingrijpend 
 
Toen dat moment kwam 
Met steken in het hart 
Een onverwachte tijdmachine 
Jij hebt me niet gezien 
 
Heeft ze me ooit gezien 
Wie ik was wat ik deed 
Ooit begrepen 
Geen idee 
Hoe dat gaat 
 
Bij jonge mensen 
Aan de voordeur van het leven 
Achtervolgd door 
Een dwaze oude man 


