
Zondagskind 
 
Ik had altijd 
Liefde bij de hand 
Ben nooit alleen geweest 
Alleen in gedachten 
 
Roem is eenzaam 
Iedereen kent jou 
En laat je met rust 
En jij blijft achter 
Met lege handen 
 
Maar ik had altijd 
Liefde bij de hand 
Heel veel warmte 
Heel veel geluk 
 
Ook ik heb in mijn 
Verleden gegraven 
Aan de hand van iemand 
Iemand die het weten kan 
 
Op zoek naar 
De pijnlijke plaatsen 
Op zoek naar de oorzaken 
Van mijn angsten 
 
Maar ik had altijd 
Liefde bij de hand 
Heel veel warmte 
Heel veel geluk 
 
Ik kijk op de klok 
Langzaam langzaam 
Gaat de nacht voorbij 
En wordt het licht 


