
Zorgen 
 
Hoe kan ik je zorgen wegnemen 
Meenemen en begraven in nergens 
Je ziel tot rust 
Als dit voorbij is 
 
Morgen zul je zien 
Dat zorgen komen en gaan 
Als de wind de regen  
En dan weer licht zelfs 
In de nacht van de maan 
 
Je schouders kunnen dit dragen 
Je geest kan het aan 
Je handen zullen vrij zijn 
 
Uiteindelijk is niets te behouden 
Uiteindelijk vergezellen de sterren de maan 
Uiteindelijk valt er één voor jou 
En zijn de zorgen vergaan 
 
De pijn verdreven 
Het verdriet getroost 
 
De zee van het verleden 
De rivier van schuld 
De oceaan van verloren dromen 
Alles komt weer terug 
 
Laat me voor je zorgen 
Laat me je hand 
Laat me je omhelzen 
Ik wacht op je thuiskomst 
 
Waar vecht je tegen 
Zijn het de tranen 
Zijn het de geesten 
Van de nacht zonder slaap 
 
Laat me voor je zorgen 
Laat me je hand 
Laat me je omhelzen 
Ik wacht op je thuiskomst 


